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Ik zag je lopen, fier met je prachtige rode staart in de lucht. Aan je bouw te zien ben je nog niet heel oud. Je vacht was wel al gewisseld dus ik denk dat je zo ongeveer een klein jaar oud bent. Je doet zo je best, in een oncomfortabele gang vervolg jij je weg samen met jouw baas en mini baas.  Ik denk dat je een meisje bent, gezien de roze “trainingslijn” die je draagt. Een touwtje hoog om je nek, net achter je oortjes. De kleur staat je, dat moet ik je meegeven. Ach meisje, je doet zo je best. 





Je baas corrigeert je, omdat je een paar centimeter te ver bij hem vandaan loopt. Je krijgt niet eens de kans om het nog beter te doen. Je baas stopt en begint aan de lijn te rukken. Onterechte correcties gevolgd met een kenmerkend sissend geluid. Ik hoef niet te raden naar welk tv-programma jullie kijken. En dat terwijl je zo je best doet. Je staart blijft kwispelen en jullie vervolgen je weg. 





Mijn hart breekt.





Mooie meid. Ik gun je een leven waarbij er meer begrip is voor wie jij bent als hond. Dat iemand jouw loyaliteit op waarde in kan schatten. Iemand die snapt wat jij als hond nodig hebt en niet alleen met zichzelf bezig is. 
Misschien weet jij meer als dat ik weet, dat jouw baas een rotdag heeft gehad en dat ie dat kwijt moest. Misschien weet je ook niet beter en is deze manier van omgang jouw normaal. Misschien weet jouw eigenaar ook niet beter en is dit een kwestie van verkeerd aangeleerd. Wie zal het zeggen? 





Ik hoop, mooi meisje, met je prachtig dieprode kleur, dat wat ik zag, een momentopname was en dat het morgen voor jou allemaal beter is. 
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Foto zonder rechten maar wel dank voor de fotograaf: Saara Karoliina
Vanzelfsprekend niet desbetreffende hond van dit korte verhaaltje.
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Er is tot nu toe nog nooit 1 dag geweest dat ik met tegenzin mijn wekker voor werk heb gezet. Ik heb, zoals vele mensen liefkozend zeggen, een hondenbaan. Zo’n 5 tot 6 dagen per week mag ik met honden en hun eigenaar werken, een geschenk! Ik prijs mezelf elke dag gelukkig dat ik weer op pad mag. 
Maar het is niet alleen maar puppy knuffelen, honden “kunstjes” aanleren, ongewenst gedrag ombuigen. 


Er zit ook een flinke verdrietige keerzijde aan dit werk, de vaak nog niet geconstateerde medische kant, pijn bij honden. Steeds meer collega’s en ikzelf zijn, dankzij bijscholing en ervaring, ontzettend scherp om ongemak bij een hond te zien. Soms zijn het de kleine dingen, soms ligt het er enorm dik bovenop. 
Vaak gaan zaken geleidelijk, zeker bij honden die “op leeftijd” zijn. Soms weet je als eigenaar ook niet beter en heb je een pup/hond overgenomen die je helemaal nog niet kent of waarbij een medische oorzaak eigenlijk compleet niet logisch lijkt. Een hele bekende is intolerantie voor een bepaalde stof of nog zo’n lekkere, giardia. Maar soms kan je ook gewoon domme pech hebben en heb je een hond die wat aan zijn skelet iets mankeert. Helaas zien we bij ongewenst gedrag toch zeker in zo’n 70% een medische oorzaak. Best een schrikbarend hoog percentage. 


Deze week staat in het teken van verdrietige dagen. Afscheid van een, voor mij, dierbare hond, welke een fantastisch leven heeft gehad en op de prachtige leeftijd van ruim 13 de regenboogbrug is overgegaan. Maar ook een jonge hond, die mentaal nog niet eens volwassen is. De artsen kunnen niks doen en ik ook niet. Nog even de laatste mensen zien en dan komt zijn tijd er ook aan. Als je werkt met leven, ontkom je niet aan de dood. 


Medische zaken, een nog steeds veel onderbelicht onderwerp in de hondentraining. Een onderwerp wat door steeds meer mensen, serieus genomen wordt. 
Precies de reden waarom ik vaak snel aan de bel trek, een voedingsdeskundige, osteopaat, dierenarts, röntgenfoto’s en ga zo maar door. Zoals ik zelf altijd zeg tegen mijn cursisten, we kunnen trainen tot we een ons wegen, maar als er medisch iets niet in orde is, dan gaat het nooit werken. 


In gedachten bij 2 hele bijzondere honden en hun eigenaren die moeten leven met dit immens grote verdriet. 
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Je schrijft je in voor een gehoorzaamheidstraining met als doel, dankzij jouw professionele hondentrainer de perfect gehoorzame hond te krijgen. Bloed, zweet, tranen, elke week op het trainingsveld (hal), ploeteren om jouw hond zo ver te krijgen om jou te gehoorzamen. Zit, af, blijf, volg, figuren kunnen lopen, voorkomen, uit zicht etc. Alles voor dat felbegeerde papiertje, een diploma als bewijs van de gehoorzame hond. Jij bent zijn baas, zijn roedelleider, de alpha. Jouw hond doet wat jij wil.




Ik zag vorige week zo’n perfect gehoorzame hond, strak naast volgend naast zijn eigenaar. Niet aan de lijn, dwars door een dorp. Toevallig was onze route hetzelfde en kon ik deze combinatie volgen. Zodra de hond iets van natuurlijk honds gedrag liet zien, kreeg hij een stemcorrectie en kwam dit brave dier weer met zijn kop tegen de knie van zijn eigenaar lopen.
Ik kan mezelf zo goed voorstellen dat mensen daar met bewondering naar kijken op straat of op het trainingsveld tijdens gehoorzaamheidstraining. Een hond die onder ogenschijnlijk zo veel controle, zijn eigenaar volgt. Ik vraag mij alleen af wat de lol voor die hond is om op deze manier “uitgelaten” te worden?  
Begrijp me niet verkeerd, er zit uren trainingswerk in om een hond op deze manier zo gehoorzaam te krijgen. Als dit iets is voor sport, dan kan ik alleen maar mijn pet afnemen voor zo veel discipline. Maar is het nodig om zo ver te gaan dat je hond niet gewoon even lekker hond kan zijn? Even de pispaal van de hoek kan besnuffelen, even tijd voor zijn eigen behoefte, even zijn natuurlijk gedrag (binnen de grenzen van de veiligheid) kan laten zien?




Ik geloof niet in de perfect gehoorzame hond of gehoorzaamheidstraining als training voor opvoeding. Ik geloof ook niet dat de gemiddelde eigenaar dit van zichzelf of van de hond moet verwachten. Ik geloof erin dat goed, goed genoeg is en dat elke hond perfect van zichzelf is.
Je hond trainen, opvoeden, begeleiden, is een “dans” tussen jou en jouw hond. Elkaar leren kennen, weten van elkaar waar de sterke en de zwakke punten zijn, goed en duidelijk communiceren, grenzen stellen waar nodig, vrijheid als de hond dit (mentaal) aan kan maar vooral elkaar de kans geven dingen te leren en jezelf bewust zijn van het feit dat niet alles maakbaar is. 




Gisteren sprak ik een oude vriend waarbij ik zo’n 11 jaar geleden een gevleugelde uitspraak heb gedaan: “Het is geen robot”. Vandaag de dag is hij zich nog steeds bewust van het feit dat zijn hond ook een individu is, en geen robot.
En vandaag de dag geloof ik daar misschien nog meer in als toen ik deze beruchte woorden zei.
Laten we gaan samenwerken met onze hond, onze hond leren wat nodig is, onszelf het krediet geven dat goed, goed genoeg is maar vooral te genieten van zo’n onwaarschijnlijk mooie vriendschap, een onderdeel van jouw gezin.




Wil je ook “dansen” met je hond, en een fantastisch team vormen? Dan weet je me te vinden!
https://www.laurashondenschool.nl/ik-heb-een-hond/gratis-adviesgesprek/
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Onze band, met eeuwige dank aan Ron van Dijk voor deze geweldige foto. 
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Tijd


Hoelang duurt het voordat mijn pup zindelijk is? Hoelang duurt het voordat mijn (buitenlandse) herplaatser gewend is? Wanneer gaat het bijten over? Hoelang mag mijn pup al lopen? Hoelang duurt de pubertijd? Hoeveel lessen zijn er nodig om dit probleem op te lossen? Wanneer houdt mijn hond op met… (vul zelf maar in). 
Gewoon eens een klein inkijkje in de vragen die ik (en collega’s) bijna dagelijks krijgen. Terechte vragen! Een aanduiding qua tijd geeft mensen houvast, dan weten we waar we aan toe zijn, waar we rekening mee kunnen/moeten houden. Ik, als iemand met een vorm van autisme (asperger), snap bij uitstek deze vragen. Beter gezegd, behalve in mijn werkende leven, functioneer ik niet zonder tijdsbestek en inschattingen. 
Ik laat mij vaak ook verleiden tot het inschatten van van een tijdsbestek. Precies 1 van de redenen waarom ik 5 of 10 lessen aanbiedt. Maar al doende leert men en merk ik dat ik met dit soort abstractie de hond, de eigenaar en mijn werkvisie (juist zo veel mogelijk op het ritme van de hond en eigenaar, meebewegen), te kort doe. 


Abstract


Werken met een levend wezen wat onderdeel uitmaakt van een systeem is allesbehalve abstract. Er zijn zo veel factoren die meewegen in de tijd die een hond en zijn/haar eigenaar nodig hebben om succes te boeken. Het begeleiden van honden en hun eigenaar is zo veel meer dan een abstract traject. Het is meebewegen en precies af kunnen meten waar op dat moment behoefte aan is. De talloze keren dat ik, compleet met een lesplan in mijn hoofd, aan de keukentafel heb gezeten met iemand die compleet in tranen was, zijn niet meer te tellen. Waar op dat moment behoefte aan is, kan totaal iets ander zijn als dat ik in mijn hoofd heb. Als ik hier geen aandacht voor zou hebben doe ik de eigenaar en daarmee dus ook de hond, te kort. 
Het zijn juist dit soort momenten dat ik met een ontzettend voldaan gevoel thuiskom, de verbinding met jou als klant, de eerlijkheid en het vertrouwen. 


Verandering


Hoe ik bovenstaand in een vat ga gieten, weet ik nog niet. Er wordt achter de schermen veel denkwerk verricht om te kijken hoe dit in te passen is. Wat voor vorm, tijdsduur, prijs en wat vooral ook goed voelt. 
Ik ben mij er zeer bewust van dat deze verandering niet iets is wat bij iedereen past en dat is okay. Hoewel ik met alle liefde, passie, kennis, diploma’s en ervaring alle honden en eigenaren wil helpen, weet ik ook dat ik dat niet kan. Na bijna 4 jaar een vrij standaard aanbod te hebben, voelt het nu goed dit te gaan veranderen en een meer passend aanbod aan te bieden bij wie ik ben als jullie kynoloog en voor mijn klanten die hierbij passen. 


Mochten jullie nodig ideeën hebben, dan hoor ik het heel graag! 
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Ik denk dat veel mensen deze vraag zichzelf wel eens hebben gesteld. Hoe vind ik een goede hondenschool? 
Wees niet bang, dit wordt geen “wij van WC-Eend” stuk maar wel even een klein inkijkje hoe het werkt in de kynologische opvoedingsbranche. 





Wist je bijvoorbeeld dat het vak van kynologisch instructeur (in de volksmond “hondentrainer”) een vrij beroep is? Dit houdt in dat iedereen zichzelf deze titel mag geven, dat je jezelf uit mag geven als professional op het gebied van opvoeding en training van eigenaren met hun hond. Daarnaast zijn er ook hondenscholen welke instructeurs zelf opleiden, daarbij een diploma verstrekken en daarmee hun eigen vijver van instructeurs creëren zonder dat er enig zicht is op welke kennis er precies wordt overgedragen. 





Diploma 
Op het moment van schrijven zijn er 7 (https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur/), door de Raad van Beheer, erkende opleidingscentra, waarbij er wel toezicht wordt gehouden op de leerstof die mijn toekomstige collega’s voorgeschoteld krijgen. Het werken met honden is namelijk niet alleen het aanleren van een oefening maar gaat veel verder dan dat. Rassenkennis, genetische aanleg, didactiek, timing, bewegingsleer, herkennen van pijn, positionering, verschillende soorten conditionering, copingstijlen, bekrachtigen, straf en ga zo maar door. Eigenlijk een hele serieuze opleiding waarin we als kynologen ook nog eens een heel groot stuk verantwoordelijkheid dragen als het gaat om bijtincidenten. Regering, ik hoop dat we eindelijk eens de erkenning krijgen die we zo hard verdienen.





Na het behalen van dat felbegeerde papiertje begint het feest pas. Eigenlijk is het net als autorijden, je hebt dat roze pasje maar eigenlijk kan je nog niks. Zo zie ik het ook in de kynologie, theorie en een beetje praktijk is je basis die je door ervaring pas echt eigen kan gaan maken. 





Daarnaast is de kynologie, gelukkig, snel aan het ontwikkelen als het gaat om kennis. Zo’n 20 jaar geleden stonden we met zijn alle aan een slipketting te rukken “hij mot maar luisteren”, naar vooral kilo’s koekjes geven als je hond wat goed deed, naar clickeren tot nu, de langere lijnen met (binnen de grenzen) keuzevrijheid voor de hond. Je kan je dus wel voorstellen dat iemand die 20 jaar geleden zijn opleiding heeft gedaan en zichzelf niet verder verdiept in de ontwikkeling qua kennis wat we nu weten, naja, vul zelf maar in 😉 





Bijscholing
Dus een diploma is eigenlijk wel een must maar daarnaast ook de bijscholing. Zoals ik net hierboven heb omschreven heeft de kynologie een vette vooruitgang gemaakt waarbij het welzijn en het samen zijn met je hond, steeds meer vorm krijgt, anders wordt, de wetenschap ons daarin stuurt. Dus bijscholing voor instructeurs (en gedragsdeskundige natuurlijk), belangrijk! 
Om je alvast een hoop tijd te besparen zijn er een aantal onafhankelijke organisaties die een kwaliteitskeurmerk geven voor instructeurs, hondenscholen en gedragsdeskundigen: 





	





	
	https://www.sppd.nl/









	
	https://www.nvgh.nl/











Goed, diploma’s check, bijscholing/accreditatie check, volgende in het rijtje. 





Privétraining of groepsles? Voor beide is wat te zeggen maar zoals ik dit stuk begon, geen “wij van WC-Eend” dus een pleidooi voor privétraining blijft uit. 





Emotie
Het laatste stukje, persoonlijk voor mij een enorm belangrijke. Iemand kan namelijk zo veel weten, alles via diploma’s en bijscholing goed doen maar, je kan en mag iemand gewoon een hork vinden. 





Werken met honden en hun eigenaren is zo veel meer dan een kunstje, het is emotie, het is een inkijkje krijgen in iemand zijn leven, iemand mogen helpen met de beste vriend van het gezin. Dus voor jou, als hondeneigenaar, zo enorm belangrijk dat jij je goed voelt bij de professional die je voor ogen hebt. Ga gewoon eens kijken op de desbetreffende hondenschool (zonder hond), praat met mensen, kijk of je ergens een gratis kennismakingsgesprek kan krijgen zonder ergens aan vast te zitten. Pas als het voor jou gevoelsmatig klopt, dan heb je voor jou de juiste professional gevonden en hoop dat ik dat jullie samen (of met mij), een fantastische tijd gaan hebben. 
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Wel of geen hond? 




Ruim 12 en 14 zijn onze meiden, honden van de dag, honden die een fantastisch leven hebben gehad en nu met volle glorie hun pensioen doorslapen, scharrelen, kleine oefeningetjes doen. Maar wat nou als ze er straks niet meer zijn? Ben ik nog in staat om een eventuele volgende hond hetzelfde topleven te geven? 




Toen ik bijna 4 jaar geleden mijn partner leerde kennen, was ik al aan het afbouwen. Laicka, de jongste, heeft een blessure waardoor de intensieve tijd was afgerond en Fix, die neemt haar pensioen in rust wel heel serieus. Hij heeft dus eigenlijk weinig meegekregen van de gloriedagen van de Hollandse Herder dames. Bloed, zweet, tranen en tijd die ik erin heb gestoken om ze te geven wat ze nodig hadden, hij had (en heeft), geen idee. 




12 jaar geleden, mijn eigen eerste eigen hondenleven begon met een bolletje wol van 7.5 week oud, een leven wat compleet flexibel ingericht was om een pup te ontvangen. Ik al als instructeur dus ze kon prima mee naar de hondenschool en als ik weg moest en ze kon niet mee, had ik altijd mijn moeder om op terug te vallen. Intense jaren volgde voor Laicka, eerst gehoorzaamheid, toen behendigheid, schapenhoeden, breitensport, detectie en showen. 2 jaar later sloot Fix zichzelf aan bij ons huishouden, een hondje met behoorlijk probleemgedrag waar flink aan gewerkt is. Later, toen haar rugzakje behoorlijk gestructureerd was, hebben we ook menig hobby uitgeoefend. Ik had een hondenleven. 




Wat kan de tijd veranderen. 




Tegenwoordig een hardwerkende (best succesvolle) ondernemer, tevens semi mantelzorger voor mijn zieke vader (FTD), ondersteuner voor mijn moeder die de zware last draagt van het samenleven met mijn vader draagt, vrouw van, vriendin voor etc en (niet geheel onbelangrijk) tegenwoordig woonachtig in Brabant, meer dan 100 km bij mijn ouders (oppas) vandaan. 
Hoewel mijn man echt heel erg gek is met honden, zichzelf ook wel als hondenmens ziet, heeft ie weinig kaas gegeten van de mentale uitdaging die ons zo geliefde herderras nodig heeft, daarnaast is ie zo’n 20 uur per dag bezig met werken en slapen dus blijft er maar 4 uur over om te eten, tijd voor zichzelf te hebben etc. Van hem kan en wil ik op dat vlak niks verwachten. Dus komt het op mijn schouders neer. 




En dan komt de voorzichtige, eerlijke maar toch stomme conclusie. Als het leven blijft zoals het is, is er geen ruimte voor een nieuwe hond. Een mega rare gewaarwording omdat zo eens neer te zetten maar ik denk wel de meest open conclusie. 
Gelukkig hebben we (hoop ik), nog maanden, misschien wel een jaar, om te genieten van onze oude dames. Dan heb ik nog de tijd om te kijken of de invulling van de hondenschool aangepast kan worden zodat er ruimte ontstaat weer een nieuwe hond te verwelkomen. 
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Het is zaterdag 0830 in de ochtend toen ik mijn cursisten met hun 5 maanden oude Staffordshire Bull Terriër pup Lio begroette. We zouden voor de tweede keer het losloopgebied in Breda bewandelen. Niet zo zeer om Lio los te leren lopen maar om te leren waar op te letten, hoe in te grijpen en hoe met situaties om te gaan in een situatie die we niet onder controle hebben. Eigenlijk gewoon een praktijk wandeling onder begeleiding.
De wandeling ging van een leien dakje, we voerde mooie gesprekken en genoten van de omgeving terwijl Lio zich van zijn leukste kant liet zien, namelijk precies zoals hij is. Zijn eigenaren deden hun best met zo min mogelijk sturing, Lio zelf zijn weg te laten bewandelen in het bos. Er waren zeker kanttekeningen voor Lio, hij vindt soms honden die hem frontaal naderen een beetje spannend. Compleet logisch! Hij zit in een angstfase en daarbij is het in hondentaal eigenlijk niet zo vriendelijk om recht op een soortgenoot af te lopen. Allemaal prima te verklaren en precies de reden dat we deze les hadden. 

Wat er toen bij een ontmoeting gebeurde was buitengewoon bijzonder. Een ietwat onzekere jachthond bleef op 20 meter afstand staan, Lio beantwoorde dit door ook te blijven staan en weg te kijken (knappe pup!). Jammer genoeg liep de eigenaresse met een ferme pas door waardoor de jachthond genoodzaakt was om door te lopen om haar eigenaar niet kwijt te raken. De hond in kwestie maakte een boog maar voor Lio was het te veel en hij ging liggen (zijn manier om met zo’n situatie om te gaan). 
Een vriendelijke goedemorgen volgde met de opmerking, dat moeten ze samen maar uitzoeken. 


Niet dus! 


Ik wil niet dat vreemde honden samen dingen uitzoeken op het moment als ze het spannend vinden. Ik wil al helemaal niet dat een schattig staffie pup gaat leren dat ie dingen zelf moet uitzoeken. Dit schattige pupje wordt namelijk volwassen en hoewel deze pup uit fantastische lijnen komt, is dat nog geen garantie dat ie over een aantal jaar zijn soortgenoten nog zo gezellig vindt. Maar ook als je niet een “stoer ras” hebt, zou jij willen dat jouw pup een negatieve ervaring opdoet met een kans dat ie dit de rest van zijn leven meedraagt en misschien wel op gaat anticiperen? Misschien leert jouw pup wel te vluchten omdat ie zichzelf wilt redden, misschien bevriest ie wel en wacht ie tot de ellende over is maar misschien kiest ie er wel voor om juist de aanval als beste verdediging in te zetten. Allemaal zaken die kunnen gebeuren als je het je pup maar uit laat zoeken. Elke ervaring is een les voor een pup en het is aan jou als eigenaar om te zorgen dat deze ervaringen allemaal zo positief mogelijk zijn. 


Ik dank de eigenaren van Lio om hun les op deze manier met jullie te delen en we hopen alle 3 dat we kunnen leren van deze situatie.
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							Misschien 1 van de meest gestelde vragen is: “Hoe socialiseren we in een privéles?”
Socialiseren is een toverwoord bij veel pupeigenaren. Als we nu niet socialiseren, onze pup in contact laten komen met andere pups/honden, dan is jouw hond reddeloos verloren. Tenminste, dat is vaak de grootste angst van pupeigenaren.
Vaak wordt deze opvatting gevoed door de tientallen meningen van ervaringsdeskundige, en/of prachtige stukken welke er op het internet staan. En dan mogen we die harde grens van de 12 weken ook nog eens niet vergeten.
Bepakt en bezakt met een heuse socialisatielijst probeert een nieuwgebakken puppyeigenaar zo goed en zo kwaad mogelijk de pup bloot te stellen aan zo veel mogelijk situaties, honden, sociale interacties, mensen etc.
Maar dan is nu de vraag? Zijn deze goedbedoelde mensen nou eigenlijk echt aan het socialiseren?
De sleutelzin in dit verhaal is: “Leer je hond kennen”. Alleen als jij je hond kent, weet je waar deze behoefte aan heeft. Is hij (of zij natuurlijk) een kamikaze piloot of is het een pup die wat meer tijd nodig heeft om een situatie in zich op te nemen?
Een goede socialisatie is een socialisatie waar de pup maar ook een volwassen hond, zich fijn bij voelt. Een situatie waarin de eigenaar zo goed mogelijk kijkt naar de behoefte van de hond zodat de situatie prettig is.
Juist bij privéles wordt er gekeken naar wie de hond is, wie jij bent als eigenaar, waar jullie behoeften ligt maar ook het leertempo van jullie beide.
Op deze manier leert jouw hond op zijn eigen tempo, zonder overspoeld te worden, de wereld kennen en werken jij en je hond samen om een fantastisch team te worden.

Ik help je graag mee om te zorgen dat jullie als team samen zelfverzekerd de wereld in stappen.

Geef je op voor het gratis adviesgesprek en dan zie ik je snel voor een fijn gesprek over jou en je hond, met een lekker kopje thee.
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